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BAĞIMSIZLIK 


DİSK Temsilciler Meclisi toplandı 


İşçi sınıfımız DİSK ten 
faşizme karşı kararlı 
tavır bekliyor 


DİSK Temsilciler Meclisi geçtiğimiz hafta Ankara da toplandı. Toplantiya DİSK'e bağlı kimi işyerlerinin temsilcileri katildi. 


DİSK Genel Başkanı 
Abdullah Baştürk'ün konuşmasıyla açılan toplan» 
ti- sonunda - yayınlanan 
DİSK Temsilciler Meclisi 
bildirisinde, DİSK'in 
Türk-İş'e yaptığı baskı ve 
terör uygulamalarına karşı ortak mücadele çağrısına Türk-İş'in yaklaşımının olumsuzluğu üzerin- 


ONBEŞ GÜNDE BİR 


Gelecek kendi 
ellerimizdedir 


İşçiler, köylüler, tüm emekçiler zor günler yaşıyorlar. İşsizlik git gide artıyor. Pahalılık dayanılır 
gibi değil, Yaşamak gün günden zorlaşıyor. Aç mezarı yok derler ama, iyi beslenememekten genç 
yaşta belleri bükülüyor milyonlarca emekçinin. 
Çocuk ölümlerinde dünyada en önde gelen ülkelerden biriyiz. Bizdeki ortalama insan ömrü olan 46 
sene sosyalist ülkelerde gençlik yaşı olarak niteleniyor. Önümüz kış, barınmak derdi, ısınmak derdi 
geliyor tüm yoksulluğun üstüne. 


Bu da yetmiyor, böyle 


yorlar. Her gün bir genci, bir işçiyi, bir köylüyü, 
bir aydını, hatta daha da çoğunu canından ediyorlar genç yaşta, Bir çoğunu yaralayıp sakat bırakı- 


de duruldu. 


emperyalist, 
tüm sendika, 
meslek örgütü, demokra 


tik kuruluşlarla, anti-emperyalist, anti-faşist ey- 
“tüm 
DİSK üyelerinin çaba 


lem birliği için 


haröayacağını açıkladı. 


yaşamaya da bırakmı- 


Bildiride; 
Türk-İş'in ortak işbirliği- 
ne yanaşmadığı takdirde 
DİSK'in tek başına ya: 
pabileceklerini yapmakta 
kararlı olduğu belirtildi. 
DİSK Temsilciler Meclisi, 
"DİSK 6. Genel Kurul 
kararlarından kaynaklanarak” ilk -aşamada anti- 
anti-faşist 

dernek, 


yorlar. Sosyalistlere, ilericilere, demokratlara, kısaca tüm yurtseverlere göz açtırmak istemiyorlar. 
Çünkü korkuyorlar. İşçilerin, yoksul köylülerin; 
gençliğin, aydınların mücadelesinden korkuyorlar. 
Korktukları için saldırıyorlar. Vuruyorlar, öldürüyorlar. Büyük sermayenin faşist cinayet çeteleri 
yurdun dört bir yanında ölüm saçıyorlar. Böylece, 
işçileri, köylüleri, gençleri, aydınları korkutarak 
sindirmek ve bu yolla sömürülerini artırmak istiyorlar, Çünkü onlar artık ülkeyi yönetemiyorlar. 
Bunun için saldırıyorlar. Korkutarak yönetmek istiyorlar. 

Ama nafile, korkunun ecele faydası yok. İşçilerin, köylülerin, gençlerin, aydınların mücadelesiurduramayacaklar da. Çünkü 
olarak mücadele etmenin zorünluluğunu her geçen gün biraz daha iyi anlıyorlar, İşçiler sendikalarda, emekçiler kitle örgütlerinde, köylüler kooperatiflerde, gençler gençlik örgütlerinde, örgütlerini daha da güçlendirmek ve etkin 
kılmak için mücadele veriyorlar, 

Bu mücadelenin en başında Türkiye İşçi Partisi 
var. Türkiye İşçi Partili işçiler, köylüler, emekçiler 
ve gençler var. Türkiye İşçi Partisi'nin gösterdiği 
mücadele hedefleri git gide daha geniş kitleleri kucaklıyor. Politik öngörüleri her geçen gün ülke yaşamında doğrulanan Türkiye İşçi Partisi durmadan 
güçleniyor. .Sosyalizm ideali giderek daha büyük 
kitlelere ulaşıyor ve onları sarıyor. 

Bu süreci durmadan geliştirmek, hızla geliştirhek gerekiyor. Çünkü başka kurtuluş yolu yok. 
Kurtuluşumuzu biz kendimiz hazırlamak ve sağlamak zorundayız. İşte Türkiye İşçi Partisi bu 
amaçla üye kazanma kampanyası açtı. Türkiye İşçi 
Partisi saflarına kazanılacak her yeni üye kurtuluşa 
giden yolda atılmış bir adım olacak. Bir üye, bir 
üye daha, binlerce üye daha, özgürlüğün ve kurtuluşun kısaca sosyalizmin yolunu açacaktır. Sosyalist Türkiye böyle kurulacaktır. 


Bildiride, 141 ve 142. 
maddelerin kaldırılmasına yönelik mücadelenin 
hızlandırılması; "NATO, 
CENTO gibi askeri, AET, 
IMF, OECD gibi, ekonomik örgütlerden çıkılmast; ikili anlaşmaların iptal 
edilmesi; genel ve tam-bir 
silahsızlanma, barışçı bir 
dış politikanın izlenmesi 
için mücadele yolunda 
alinan bağlayıcı kararlar 
doğrultusunda ABD üslerinin yeniden açılmasına kesinlikle karşı çıkılacağı" ifade edildikten 
sonra, bütün bunların 
dikkate alınmasıyla, yapılacak eylemler için karar alındı. Alınan karar, 
bildiride şu cümlelerle 
yer aldı: 

“DİSK Genel Temsilciler Meclisi, demokratik 
güçlerin anti-faşist mücadeleye en etkin bir biçimde katılmasının sağlanması, faşist cinayetlerin protesto edilmesi ve 
önlenmesi amacıyla bölgesel kapalı salon toplantıları, bölgesel yürüyüşler 
ve mitingler, ülke çapında yürüyüşler, mitingler, 
20 Mart Faşizme İhtar 
eylemini aşan Türkiye 


manlı eylemler düzenlenmesini gerekli görür." 

DİSK Genel Başkanı 
Abdullah Baştürk, Genel- 
İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu toplantısında 
yaptığı konuşmada da, 
bu görüşleri tekrarlaya 
rak, "gerektiğinde de, hükümeti uyaran, eleştiren, 
demokrasi mücadelesinde 
etkin tavır almaya zorlayan hiçbir eylemden geri 
kalmayacağız ' dedi ve 
tüm DİSK üyelerini yapılacak eylemlere hazır olmaya çağırdı. 

DİSK Temsilciler Meclisi toplantısında, işçi sınıfımızın öncü, militan, 
sosyalist unsurlarının etkin olarak katıldığı bir 
tartışma ortamı yaratılmadı. Böylesi bir tartışmanın gerçekleşmediği 
toplantıların, faşizme 
karşı mücadelede işçi sınıfının iradesini gerçekten ve tam olarak ortaya 
koyması beklenemez. Bu 
nedenle Temsilciler Meclisi toplantısı, -faşizme 
karşı işçi sınıfının örgütlü gücünün seferber edilf mesi yolunda DİSK'i 
bekleyen görevlere bir 
çözüm getirmedi. 


çapında daha geniş za- 


DEMOKRASİ SOSYALİZM İÇİN 


Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Boran: 


adına özgürlükleri 
- kısıtlamaya yöneliyor” 


Hükümet © "anarşiyi 
önlemek" için bir dizi 
tedbir düşündüğünü, bazı 
kanun tasarılarını önümüzdeki günlerde meclislere sevkedeceğini açıkladı. Getirilen önlemler 
dernekler yasasında kısıtlamalar, vali ve kaymakamların yetkilerinin genişletilmesi, polise yeni 
yetkiler tanınması gibi 
hususları içeriyor. Yeni 
yasa tasarıları meclislerden geçerse polis istediği 


ı kişiyi veya konutu istedi- 


ği gibi arayabilecek; Vali 
ve kaymakamlar her türlü 
toplantı ve gösteriyi istedikleri kadar erteleyebilecekler, 

Hangi niyet ve gerekçe ile getirilirse getirilsin 
bu tasarılar demokratik 
hak ve özgürlükleri kısıtlama sonucunu doğuracaktır. Sendika ve demokratik örgütlerin de 
karşı çıktığı bu önlemlerin demokrasi ile bağdaşmadığını açıklayan Behi- 


ce Boran TİP Bursa İl 
Kongresinde yaptığı konuşmada CHP'yi eleştirmiştir. 

Hükümetin politikası 
ve getirmek istediği önlemler konusunda TİP 
Genel Başkanı şöyle konuşmuştur. 

"Ne yazık ki, bu durumda CHP iktidarı, terörizmin kaynağına inme, 
üstüne yürüme cesaret ve 
gücünü tam bulamadığı 
gibi terörizmi önleme gerekçesiyle demokratik 
hak ve özgürlükleri sınırlama, bastırma yoluna 
gitmektedir. Hükümetin 
yasalarda değişiklikler 
yapmayı öngördüğü çoktan biliniyordu. Basında 
bu konuda son çıkan 
haberlere göre kamu güvenliğine ve kolluk hizmetlerine ilişkin altı yasada değişiklik öngören 
bir yeni yasa tasarısı hazırlanmış. Değişiklikler 
şu konuları kapsıyor: 

— Polis mahallin en 


SEÇİMDEN ÖNCE... 


SEÇİMDEN SONRA e~ 


Türkiye İşçi Partisi 
kongreleri devam 
ediyor 


Bütün ilçe ve il örgütlerinde kongrelerini 
sürdüren Türkiye İşçi Partisi bir yandan da büyük kongre hazırlıklarına başladı. Birçok il 
kongresinin tamamlandığını, önümüzdeki haftalarda da kongrelerin birbiri ardına yapılacağını açıklayan TİP Merkez yetkilileri kongrelerin gerek delegelerin gerekse izleyicilerin katılımı açısından çok başarılı geçtiğini belirttiler. Ankara, İzmir, Manisa, Bursa, Eskişehir, 
Kayseri, Giresun, Diyarbakır, Kocaeli ve öteki 
illerde yapılan kongrelerden sonra İstanbul İli 
de kongre hazırlıklarını tamamladı. 3 Aralık 
tarihinde yapılacak İstanbul kongresine de geniş işçi ve emekçi topluluklarının katılması 


bekleniyor. 


büyük mülkiye amirinin 
emriyle insanların üstlerini araçlarını, eşyalarını, 
özel kağıtlarını, konut ve 
işyerlerini arayabilir, suç 
eşyasına elkoyabilir. Bu, 
temel demokratik haklardan olan kişi ve konut 
masuniyeti hakkına büyük bir darbedir. 

— Valiler ve kaymakamlar meydana gelen 
“veya gelmesi muhtemel 
olaylarda kolluk kuvvetlerinin yeterli olmadığını 
gördüklerinde veya olamıyacağını düşündükleri 
hallerde en yakın kara, 
deniz, hava komutanlıklarından askeri yardım isteyecekler ve başvurulan 
komutan bu isteği derhal 
yerine getirecektir. Bu 
hüküm ve, uygulama, asli 
görevi dış düşmana karşı 
yurt savunması olan 
orduya polis görevi yüklemektedir ve demokratik kitle hareketlerinde 
halkla orduyu' karşı karşıya getirmek sonucunu 
verecek anti-demokratik 
vahim bir girişimdir. 

Toplantı © ve “Gösteri 
Yürüyüşleri Yasasında 
rülen - değişikliklere 
gelince, bunlar, söz konu- 
su eylemleri olanaksız veya anlamsız hale getirecek niteliktedir. 72 saat 
önce haber verilerek ve 
mülki amirin takdirine 


göre on gün ertelenebi-, 


lecek, aynı amirin gösterdiği kent dışı bir güzergahta veya meydanda yapılacak bir yürüyüş veya 
toplantının hiç bir anla- 
mı ve gereği kalmaz. Konunun öngördüğü hapis 
cezaları da bir misli, para cezaları ise beş misli 
artırılacaktır. Böyle bir 
yasaya toplantı, gösteri 
ve yürüyüşlerini ortadan 
kaldıran yasa demek en 
doğrusu olur." 


SENDİKALAŞMAK 
İSTEYEN 
MEMURLARIN 
DERNEK KURMA 
HAKKI 
KISITLANMAK 
İSTENİYOR 


"Bugün memur kitlesinin başta gelen demokratik istek ve mücadele 
amaçlarından biri grevli 
ve toplu sözleşmeli sendikalaşma' hakkını elde etmektir. Ecevit'in örnek 
aldığı Batı'da memurların 
bu hakları vardır. Hal 
böyle iken hükümet, dernek kurmak ve bir derneğe üye olmak hakkını bile memurlardan esirgeyen 


Bir süre önce sınavlar 
sırasında boşaltılan öğrenci yurtlarının yeniden 
açılacağı duyuruldu. Öğrenci yurtlarıyeniden açılirken yurtlarla ilgili yen! 


onlara yasaklıyan` bir 
yasa değişikliği tasarısı 
getirmektedir. Bu girişimin anti-demokratik karakteri, üzerinde uzun 
boylu durmayı gerektirmeyecek kadar açıktır. 

“Dernekler yasasında 
yapılması öngörülen de- 
Gişiklikler ise bu kuruluşları eli kolu bağlı, toplumsal alanda kımıldayamaz duruma getirmeyi 
hedef almaktadır. Yasaların içinde en ilginci Şu: 

"Dernekler, 'Rejim , 
doktrin veya ideolojileri 
itibariyle, kanunların yasak ettiği amaç veya faaliyeti benimseyen bir 
devleti, bir partiyi,bir tüzel kişiliği, topluluğu, veya bu amaç ve faaliyetleri benimseyen ölü veya 
yaşayan kişileri övmek 
maksadıyla toplantı ve 
yayın yapamazlar." 

"Sayın Ecevit'in sözleri hâlâ kulaklarımızda 
çınlıyor: Düşünce ve örgütlenme özgürlüğü tüm 
tanınacak, yasaklayıcı 
yasa maddeleri, bu arada 
141. ve 142. maddeler 
kaldırılacak. © Çoğulcu 
özgürlükçü demokrasi Batı'da ne ise o olacak, ne 
bir fazla, ne bir eksik!” 
Dedikleri bunlardı. 

"Ve şimdi doktrin veya ideoloji açısından yasaklayıcı, örgütlerin 
özgürlüğünü kısıtlayıcı 
yeni yasa maddeleri getirme önerisi! Hazin, hazin 
olduğu kadar öfkelendiren bir çelişki! Hâlâ, 
emir ve kumanda ve yasaklar çerçevesinde ülke 
yönetmiye kalkan zihniyet! Emir ve yasaklarla 
bir toplumu yönetmek 
olanağı olsaydı devlet 
yönetimi en kolay işlerden biri olurdu. Artık iyice bilinmelidir ki, toplumun tarihsel nesnel gidişine, kitlelerin özlem ve 
isteklerine ters düşen yasa hükümleri, emir ve yasaklar sorunları çözmez, 
tersine daha da şiddetlendirir. Bunlar toplumun 
tarihsel gidişini durduramaz da, Ama sayın Ecevit politikada bilimselliği 
reddetmiş bir kimsedir, 
onun için, yasa hükümlerinin yasaklamaları, sınırlamalarıyla sorunlara çözüm bulmaya kalkmasına 
şaşmamak gerekir. Büyük 
burjuvaziye ve ABD'ye 
güvence vermek açısından da şaşmamak gerekir. Bu güvenceleri vermek CHP iktidarının başta gelen kaygısı ve çabası 
olmuştur. 


GÖREV OKURLARINA, 


GAZETENİZ GÖREV'İN GEÇEN SAYISI BAYRAM TATİLİN- 
DE MATBAANIN ÇALIŞMAMASI VE KAĞIT ÜRETİMİNİN 


BUNALIM İÇİNDE OLMASI NEDENİYLE ÇIKARILAMAMIŞ- 
TIR' BU TÜR AKSAKLIKLARIN TEKRARLANMAMASI İÇİN 
GEREKEN ÖNLEMLER ALINMIŞTIR. BU AKSAMADAN DO- 
LAYI GÖREV OKURLARINDAN ÖZÜR DİLERİZ. 


Sorunun çözümü için 


“Hükümet anarşiyi önleme Kıbrıs tüm askeri gü 


ve tesislerden 
arındırılmalıdır 


Türkiye İşçi Partisi'nin İzmir İl 
Kongresinde açılış konuşmasını yapan Genel Başkan Behice Boran, Türkiye'nin. dış ilişkilerine ve Kıbrıs sorununa değinmiştir. 

Sorunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne getirilmesinin Türkiye'yi BM kararlarını uygulaması yönünden sıkıştırmayı hedefleyen bir 
adım olduğunu, bu yıl BM'de Türkiye aleyhindeki tutumun belirginleştiğini kaydeden Behice Boran daha 
sonra konuşmasına şöyle devam etmiştir, ' 

"Kıbrıs sorunu sadece Kıbrıs'lı 
Türklerle Rumları ve Türkiye ile Yunanistan'ı ilgilendiren bir sorun .değildir. Kıbrıs, çeşitli açılardan dünya 
kamuoyunu ve geniş bir yelpaze 
oluşturan devletleri ilgilendirmektedir. Bir, şu açıdan ilgi çekmektedir. 
Türkiye, 1974'de giriştiği harekatla - 
bu harekatın gerekçesi her ne olursa 
olsun - bağımsız, egemen bir devletin 
toprak bütünlüğünü askeri bir müdahale ile fiilen ihlal etmiş, onun topraklarının bir bölümünü işgal etmiş 
duruma düşmüştür. Birleşmiş Milletleri oluşturan devletlerin çoğunluğu, 
bir devletin ulusal egemenliğini ve 
toprak bütünlüğünü ihlal edici bu durumun düzeltilmesini ön koşul bilmekte, bu durum düzeltildikten sonra Kıbrıs'ı Türklerle Rumların arasındaki sorunların ele alınıp çözümlenmesini öngörmektedir. Dünya devletlerinin ulusal egemenlik ve toprak 
bütünlüğü konusundaki “duyarlılığı, 
buna verdikleri önemdir. Türkiye 
aleyhindeki tutumun özü, 

Bir başka açıdan da Kibris dünya 
devletlerini ilgilendirmektedir. Kıbrıs'n konumunun büyük stratejik 
önemi vardır.Batmaz uçak gemisi denilmektedir. Kıbrıs'ı elinde tutan askeri güç tüm Doğu Akdenizi ve Orta Doğu'yu kontrolünde ve tehdidi 
altında tutar. Kıbrıs'ta NATO ve 
ABD üsleri, dinleme tesislerinin yer 
alması bütün bölge ülkelerini ve dün- 


ya güç dengesini yakından ilgilendirir, Türkiye ise NATO ve ABD yörüngesinde soruna çözüm arama çabasındadır, Sorunun uluslararası diizeyde masaya getirilmesini önlemek 
için Türkiye sürekli: ""Toplumlararası görüşmelerle çözüm üzerinde ısrar etmektedir. Ama gerçekte iki 
Kıbrıslı topluluk kendi başlarına görüşmeler yapmamaktadırlar. Arkalarında Türkiye ve Yunanistan vardır. 
Türkiye ile Yunanistan ve Kıbrıs Türk 
topluluğu ile Rum topluluğu üzerinde de ABD'nin, NATO'nun baskısı, 
"arabuluculuk" girişimleri vardır. Bunun için de 3, dünya devletleri ve sosyalist dünya Kıbrıs konusunda dikkatli ve duyarlıdırlar, 

Kıbrıs'ın bir gerginlik ve kaygı konusu değil de bir yumuşama ve batış 
ögesi olabilmesi için tüm askeri güç, 
donanım, üs ve tesislerden arındırılmalı ve Kıbrıs devletinin kendisi askersizleştirilmelidir; iç asayiş için 
kolluk kuvvetlerinden başka silahlı 
kuvvetleri bulunmamalıdır. Yabancı 
ve yerli askeri güçten arındırılmış bu 
Kıbrıs devletinin bağımsızlığı, egemenliği, toprak bütünlüğü ve tarafsızlığı uluslararası garanti altına almmalıdır. Kıbrıslı Türk topluluğunu 
Türkiye ile, Rum topluluğunu da Yunanistan ile bütünleştirme eğilim ve 
girişimlerinden vaz geçilmeli, Kıbrıs 
devletinin varlığının koşulu olan ekonomik temelin bütünlüğü sağlanmalıdır. İki topluluğun özgün ve eşit şartlarda birarada kardeşçe yaşayabilmeleri için de gerek Kıbrıs devletinin yapısı, gerekse her iki topluluğun yönetimi ve yaşamı demokratikleştirilme 
lidir, 


Böyle bir statüdeki Kıbrıs, hem 
adadaki iki topluluğun ve Türkiye ile 
Yunanistan'ın çıkarlarına uygundur, 
hem de bölge ve dünya barışına ve güvenliğine hizmet eder, Ne var ki, Türkiye, böyle bir çözüm önermiş olmaktan uzaktır." 


KARTAL- İLÇESİ 
. SAPANBAĞLARI 


“LOKALİ 


Türkiye İşçi Partisi Kartal ilçesi. 


Sapanbağları lokali açıldı 


Özellikle sanayi işçilelerinin yoğun oturduğu 
semtlerden biri olan Sapanbağlarında TİP lokali 
törenle açıldı. Kartal yöresindeki fabrikalarda çalışan işçilerin oturduğu 


Yeni yurtlar yönetmeliğine göre en küçük eleştiri 
öğrencilerin yurtlardan atılmasına neden olacak 


bir yönetmelik de yayın- özel koşul aranıyor, De- 


landı. 
göre yurtlarda kalabil- 


Bu yönetmeliğe gil öğrencilerin herhangi 


bir olaya karışması, bu 


mek için polis soruştur- yoldâ girişimleri olduğu 


masının dışında akla ha- 


yolunda kuşku uyandır- 


yale gelmedik bir çok” maları bile Ye 


bu semtte TİP'in bu girişimi olumlu karşılandı ve 
yörede oturan işçilerce 
lokal zaman zaman ziyaret edilerek bu girişimi 
destekleyen yönde sözler 
söylendi. Açılış törenin- 


atılmalarını ve kredileri- 
nin kesilmesini gerektirebilecek. 

Ecevit o hükümetinin 
şiddet olaylarının kökenine inmeyerek yüzeysel 
çözümlerle işi geçiştirmeye çalışmasının bir yeni örneğini de bu yönetmelik  oluşturuyor.Yurtlarda, şiddet olaylarına 
karışanların barınmalarını. engelleyebilmek için 
üniversite o öğrencilerini 
sokakta bırakmayı göze 
alan bu uygulamaya karşı çıkmak tüm ilerici, 
demokrat, yurtsever 
gençliğin görevi olmalıdir. 


de bir konuşma yapan 
TİP İstanbul İl Yönetim 
Kurulu üyesi Orhan Silier 
'TİP'in işçi ve emekçi kitleler arasında daha da gelişip güçlenmesini sağlayacak bu tip lokal merkezlerinin açılmaya devam edileceğini belirtti. 

Hiç bir demokratik 
kuruluşun’ lokalinin bulunmadığı bu semtte TİP 
Kartal İlçesinin açtığı bu 
lokalin ayrı bir önemi de, 
faşist terörün yıllardan 
beri giremediği bir semt 
olmasından gelmektedir. 
Lokal faşist teröre karşı direnen yöre halkının 
da bir merkezi olacak. 
Lokal bu yönüyle de anti-faşist güçlerin birliğini 
sağlamada yörede önemli 
işlev görecek. 

Törende bir konuşma 
yapan TİP Kartal ilçe 
sekreteri Yaşar Bilgin de: 

Kartal ve yöresinde Partimizin bu tip lokalleri- 
nin Sayısı önümüzdeki 
günlerde daha da artacaktır. Sermaye sınıfına 
en iyi cevabı işçi sınıfı 
içinde örgütlenerek kök 
salarak vereceğiz" demiştir. 


Yeşil ışık 


Son zamanlarda yeni bir konu kamuoyunda 
tartışılmaya başlandı: Hükümetin "anarşiyi" 
önlemek üzere önerdiği yasa değişikliği tasarıları. Hükümet, bu tasarılara son şeklini vererek 
meclislere sundu. 

Değişiklik önerilen yasalar doğrudan doğru- 


ya demokratik hak ve 
kullanılmasını ilgilendi 
hiyetleri Yasası, E 
lantı ve Gösteri 


'gürlüklerin sınırlarını ve 
or Polis Vazife ve Sela- 


iyet Teşkilatı yasası, Top- 


üşleri Yasası, İller İdaresi 


Yasası gibi. Değişiklik önerileri, demokratik 
hak ve özgürlüklerin kullanımına yeni sınırlamalar getirici, resmi makamların yetkilerini keyfiliğe varacak ölçüde artırıcı, yasal haklara yönelik 
sürekli bir tehdidi yurttaşların tepesinde tutucu bir nitelik taşıyor. 

Yasa değişikliği tasarıları, 


"anarşiyi önleme", "anarşiye karşı mücadeleyi kolaylaştırma" gerekçesine dayandırılıyor. İktidardaki 
CHP'nin, "'anarşi"' denen terörizme karşı mücadele için, varolan yasaların yeterli olduğunu 
ötedenberi savunduğunu bir an için unutalım. 
Yasa değişikliği önerilerinin gerçekten "anarşiyi önleme ' amacıyla hazırlandığını varsayalım. Ve soralım: "Anarşi" denen terörizmi önlemenin yolu, demokratik hak ve özgürlükleri 
kısıtlamaktan bu yöndeki yasa değişikliklerinden mi geçmektedir? Daha açık bir deyişle, 
"anarşi" denen terörizmin kaynağında demokratik hak ve özgürlüklerin kullanılması mı 
yatmaktadır. 

Hükümet, "'anarşiyi önleme" gerekçesiyle 
sözü edilen yasa değişikliği tasarılarını gündeme getirmekle, fiilen, demokratik hak ve özgürlükleri “anarşinin kaynağı" gibi göstörmekten başka birşey yapmamaktadır. Böylece, "özgürlüklerin Türkiye için lüks olduğunu" , sorunların “özgürlüklerin kötüye kullanılmasından 
kaynaklandığını" 12 Mart'tan bu yana öne sürenlerle aynı çizgide buluşmaktadır. 

Bununla da kalmamaktadır. Hükümet, demokratik hak ve özgürlükleri "anarşinin kaynağı" gibi göstererek, gizli ve açık faşist odakların, hiçbir yasada dayanağı olmayan örgüt ve 
eylemlerinin üzerine perde çekmiş olmaktadır. 
"Anarşi" denen terörizmin kaynağında, demokratik hakların kullanılması şöyle dursun, faşist 
odakların bu hakları boğmaya yönelik sistemli 
ve, piarlı çabalarının yattığını gösteren kendi 
açıklamalarını bile yalanlamaktadır. Böylece faşist mihraklara, istese de istemese de, yeşil ışık 
yakmaktadır. 

Türkiye'de  'anarşi" değil, faşist odakların 
son derece planlı biçimde yürüttükleri örgütlü 
bir terörizm vardır. Faşist terörizmi önlemenin 
yolu, arkasındaki gizli ve açık odakların dağıtılmasından geçmektedir. Bunun için demokratik 
hak ve özgürlükleri kısıtlamak değil, tam tersine, bu hak ve özgürlükleri güvence altına alarak 
en geniş kitleler tarafından kullanılmasını sağlamak gerekir. Aksi yöndeki her türlü girişim, faşist mihraklara hedef göstermekten başka anlam taşımayacaktır. İşçi sınıfının ve demokratik 
güçlerin bu türlü tertiplere göz yummaya niyeti 


yoktur. Bu, böyle biline, 
GÖREV 


Lice'nin birçok sorunu var. 860 kişinin üye 
olduğu, belediyenin de 
katıldığı “Lice ve çevresini kalkındırma kooperatifi" kurmuşlar. Kooperatif vasıtasıyla, çevre köylerde yetiştirilen domatesi değerlendirmek, pazarlamak ve belli ölçüde de 
olsa işsizliğe çare bulmak 
için bir salça fabrikası 
kurulmasına karar vermişler. 

Kurulan fabrika tam 
kapasiteyle çalıştığı zaman, üç yüzün üzerinde 
işçi çalışabilecek. Fabri- 


Lice 
salça 
fabrikası 
devletin 
iştiraki 
ile bitirilmelidir 


Gaziantep" te 
ingaat H 


Dev MadenSen Zonguldak Bölge Başkanı Bülent Timoçin de, 
üst yönetiminin gö 
batmış olacak ki, " - 
len lüzum üzerine" görevinden uzaklaştırıldı. 
Zonguldak'ta uzlaşmacı 
sendikacılık anlayışını söküp atan, sınıf ve kitle 
sendikacılığına yürekten 
inanan Bülent Timoçin, 
sözde Zonguldak 1 Mayıs 
alanına "Sosyalist Türkiye" sloganı ile girdiği 
için, aslında ise Türkiye 
İşçi Partisi üyesi olduğundan, dahası, tabanın 
sesini yankılandırdığı 
için, eski deyimle eylemden azledildi. 

Görevini işçi olarak 
sürdüren Bülent Timoçin 
kendisini Görev okurlarına şöyle tanıttı: 

“1953 Ağrı doğumluyum. Babam da benim gibi işçi olduğu için il il, ilçeilçe dolaştım. Lise mezunu olarak 1967'de ve 
14 yaşımda işçi olarak iş 
hayatına atıldım. Halen 
MTA bölge müdürlüğün- 
de çalışıyorum. 1974 yi- 
Ilmdan beri de çeşitli işyerlerinde işyeri temsilciliği, şube yönetim kurulu 
üyeliği ve şube başkahlığı yaptım. Partimin, Türkiye İşçi Partisi'nin Zonguldak'ta örgütlenişi sırasında görev aldım. Bugün 
de Merkez ilçe üyesi olarak görevimi sürdürmekteyim.." 

İşçilik yaşamı boyunca uzlaşmacı sendikacılarla mücadelesini sürdüreceğini belirten Bülent 
Timoçin, 1975 yılına kadar Türk-İş içinde mücadele vermiş. Sınıf ve kitle 
sendikacılığına İnandığı 
için de aynı yıl arkadaşlarının DİSK çatısı altında toplanmalarına önayak 
olmuş. 

“Ama, surası hiç unutulmamâlıdır ki, sınıf ve 


ka 1976 tarihinde ihale 
edilmiş. ` İştirakçilerin 
topladıkları para oranında, belli bakanlıklardan 
alınan bir miktar kredi ile 
fabrikanın temeli atılmış 
ve iki kısmının betonarme bölümü tamamlanmış. 
Her yıl iştirakçilerin katıldıkları para oranında aldıkları kredi ile inşaatı 
sürdürmeye çalışıyorlar 
ama, bunlarla fabrikanın 
tamamlanması olanak dişi, 


Şimdi, Lice köylüleri- 
nin ve tüm Licelilerin istekleri var. 

“Kendimiz birleşip bir 
kooperatif kurduk. Bu iş 
için çocuklarımızın ek- 


TiP yapılan aygula 
Dev Maden — Sen Başkanı 


kitle sendikacılığının ne 
olduğunu, bu uğurda neler yapılmasının gerektiğini, üyesi olduğum Türkiye İşçi Partisi'nden öğrendim" diyen Bülent Timoçin, şöyle devam etti: 
"Sınıf ve kitle sendikacıliğı aslında bağlı bulunduğumuz konfederasyonun, yani DİSK'in genel ilkesidir. Bu ilkeye 
göre sendikalar, işçilerin 
ekonomik ve demoktatik 
kitle örgütleridir. Sendikalarda işçileri biraraya 
, getiren en önemli etken, 
işçi sınifının genel çikarlarıdır. Sendikalar öncelikle ekonomik sorunlarla ilgilenir ve bu sorunlara çözüm getirir. Örgüt 
işleri yürütülürken de demokratik merkeziyetçilik 
ilkesi işletilir. Bu ilke işletilirken de tabanın söz 


Sendikanın. Zonguldak bölge başkanı 


ve karar sahibi olmasına 
özen gösterilir. 

"Ayrıca bağımsızlık, 
demokrasi ve sosyalizm 
mücadelesinde, işçi sınıfının politik hareketiyle, 
elden geldiğince uyumlu 
ilişkiler kurulur. Örgütsel 
bağımsızlığın korunmasına özen göstererek uyumlu ilişkiler geliştirilir. Sınıf ve kitle sendikacılığının en genel ilkeleri bunlardır..." 

Bu ilkelerin Dev Maden-Sen yöneticilerince 
de bilindiğine, hatta bu 
yöneticilerin sık sık bu ilkelere © bağlıymışçasına 
belli kalıplaşmış sözlerin 
arkasına sığındığına dikkati çeken Bülent Timoçin, bu ilkelerin yaşama 
geçirilmeyişinden yakınıyor. Hatta bunun bilerek 
böyle yapıldığından kuş- 


Görevinden alınan Dev Maden-Sen Zonguldak Şube 


Başkanı Bülent Timoçin 


meğinden keserek ve tüm 
olanaklarımızı kullanarak 
iştiraklerimizi artırmaya 
çalışıyoruz. Fakat sadece 
bizim çabalarımızla fabrikanın tamamlanması olanak dışı, CHP hergün 
“kalkındırmayı köyden 
başlatacağız, gerikalmış 
yerlere hizmet götürecegiz, kooperatifçiliği destekleyeceğiz" diyor. Biz 
de CHP iktidarından şunu bekliyor veya talep 
ediyoruz. Fabrikanın tamamlanabilmesi için tüm 
olanaklar yaratılmalıdır. 
Gerekirse fabrikaya ortak 
olsun ya da yeterince kredi sağlasın. CHP parlamenterleri bizden aldıkları oyların hesabıni böylece ödesinler." 


kulanıyor. Ve şöyle devam ediyor: 

"1977 Nisan'ında Dev 
Maden-Sen bölge başkanı 
seçildim. Sendikamız, 
Türk-İş'i örgütlü olduğu 
alanlardan söküp attı ve 
tek yetkili sendika oldu. 
1977 Kasım'ında Türkiye 
İşçi Partisi üyesi oldum 
ve Partimin Zonguldak'ta 
kuruluş çalışmalarına katıldım. 

Sendika üst yönetimi, 
bu durumu gördükten 
sonra, bana karşı düşman- 


TİP üyesi olduğu için görevinden alındı 


DİSK üyesi 
Dev Maden-Sen 


Sendikasında tasviyecilik 


ca tavır takınmaya başladı. 10 Temmuz 1978'de 
de sendika genel merkezinden bir yazı ile profesyonelliğimin kaldırıldığı 
ve kesin ihraç istemiyle 
onur kuruluna verildiğim 
bildirildi.." 


Bülent Timoçin, karar 
eline geçtikten sonra işin 
aslını kesin olarak öğrenmek, üst yönetimin ihanetini belgelemek istiyor. 
Ancak, kendisine bu konuda yazılı bir belge verilmiyor. Anlaşılan bürokraside örneğine sık 
rastlanan "görülen lüzum 
üzerine" formülü burada 
da işletiliyor. Buna rağmen Bülent Timoçin, 
onur kurulundan öğreniyor ki, bölge başkanlığından o uzaklaştırılmasının 
asıl gerekçesi, Türkiye İşçi Partisi üyesi oluşudur, 
kısacası sosyalist oluşudur. 


Bülent Timoçin, bu 
konuda da Görev okurlan için şunları söylüyor: 

“Türkiye İşçi Partisi" 
nin üyesi olmak, sakınılacak ve utanılacak birşey 
değildir, onur verici bir 
durumdur. Bizim, sendikacı ve partili yaşamımız 
diye iki ayrı, birbirinden 
kopuk yaşantımız yoktur. Özel yaşamımızı parti yaşamıyla bütünleştirdiğimiz için, sendikacı 
olduğumuz için sosyalist 
değil de, sosyalist olduğumuz için sendika başkanı seçildik. 


Sosyalist Türkiye" 
sloganına gelince.. "Sosyalist Türkiye” sloganı, 
işçi sınıfının nihai amacıni belirler ve her.1 Mayıs" 
ta kolayca atılır, atılmalıdır." 

Dev Maden-Sen üst 
yönetiminin, bölge baş- 


TIP Kayseri İl binası 
bir kez daha 
saldırıya uğradı 


Türkiye İşçi Partisi Kayseri İl örgütü 14-15 Kasım 
tarihlerinde bir kez daha saldırıya uğradı. 

14 Kasım günü İstasyon caddesi üzerindeki Venedik kıraathanesinde toplanan faşistler, daha sonra, hemen karşıdaki ÜGD binasına gittiler. Orada bir süre 
kaldıktan sonra şehir merkezine dağıldılar. Bu arada 
faşistlerin Pol-Bir üyesi bir polisle de konuştukları görüldü. Bundan sonra TİP il binasına saldıran faşistler, 
binanın bütün camlarını kırdılar. 

Ertesi gün de Sümer Lisesi'nin faşist öğrencileri, 
yine Venedik Kıraathanesinde toplandılar. Oba başla- 


rıyla birlikte Kayseri Lisesinin ve Endüstri Meslek Lisesinin ilerici öğrencilerine saldırmaya başladılar. 


tün bunların ardından, saat 15.30'da TİP il örgütü binası yine faşistlerin hedefi oldu. 

Aynı gün saat 17.00 sıralarında faşistler tekrar binaya saldırı girişiminde bulundular, Emniyet'e yapılan uyarılar sonucunda 6 faşist yakalandı. Karakolda 
ifadeleri alınan Saffet Özdemir, Derviş Karaveli, Kenan Arslan ve Ahmet Dayangeç adındaki faşistler ertesi gün savcılık tarafından serbest bırakıldı. 

TİP örgütlerine ve üyelerine karşı yönelen saldırılar, bilimsel sosyalist hareketin her türlü sömürüye, 
emperyalizme ve faşizme karşı mücadelesini durduramayacak, hatta yavaşlatamayacak bile. Tam tersine 
bu saldırılar bilimsel sosyalistlerin “sınıf düşmanlarına, 
faşist çetelere karşı mücadele kararlılığını, dövüşkenliğini daha da bilemektedir. Faşist çetelerin bu zavallı 
saldırılarının hesabının sorulacağı günler uzak değildir. 


kanlığını elinden aldığını, 
ancak kesin olarak ihraç 
edemediklerini belirten 
Bülent Timoçin, "bu işlemin adı, sosyalistleri sendikalardan tasfiye hareketidir"" diyor ve şöyla 
bağlıyor sözlerini: 


"Bu tür uygulamalar 
daha önce partili başka 
arkadaşlarımın da başına 
gelmişti. Ağabeylerim gibi ben de eski işimin başına döndüm. Biz sosyalistler olarak, bu yürekliliği her zaman gösterdik, 
gösteririz. Ancak sendika 
aristokratlarının tek korkusu, işçi olarak göreve 
dönmesidir. 

“Ben şimdi bir işçi 
olarak, çalışma arkadaşlarıma yardımcı olacağım. 
Yönetici olarak kazandıklarımı onlara anlatacağım. Sosyalizmin gür sesini, işçi olarak çalıştığım 
işyerinde de duyuracağım..." 


@ sinor'TAN PAŞA- 


BAHÇE'YE KURS İÇİN 
GETİRİLEN 130 İŞÇİ 
İŞVERENİN 
KENDİLERİNE İMZA- 
LATMAK İSTEDİKLERİ 
“KÖLELİK 
ANLAŞMASI"'NI” 
İMZALAMAYI 


Sinop lu 


GÖREV'e mektuplar 


'çasıydı. Mücadelemizde 
bizlerle olan Beykoz'lu TİP'lilerle 


haklarının alınması- 


Libya” da çalışan Türkiye'li işçiler 
simsarlardan yakınıyor 


örgütsüz, bölük-pörçük çalışan işçilerin durumu , hele de binbir vaadie Libya'ya, taa Fizan'a gidenlerin hali perişan ki ne perişan... 
Sendikacılar duruma el 
koyuyor, bir iyileşme 
belirtisi yok.. Çalışma 
Bakanları karşılıklı konuşuyor, elden birşey 
gelmiyor. Başbakanlar 
durumu teati ediyor, yine sonuç boş.. Çünkü, 
Libya'daki işçilerin durumu ile, devletler ilgilenemiyor. Libya'da, 
Fizan'da öyle "küçük 
devletler" var ki, ül 
devletlere taş çıkartacak nitelikte... 

İşte Kayseri'li Mahmut Aşar'ın yazdıkları: 

"Biz ölmüşüz de ağlayanımız yok gardaş. 
Bizi aldılar, arapça anlaşma yapacağız dediler. 
Götürdüler o Ankara'ya. 
Ankara'da patron geldi. 
Ikınmak-sıkınmak yok 
dedi. Basın imzayı bu iş 
bitsin dedi. Sonra dış 
devlet kapılarının kapalı 
olduğunu hatırlattı. Alacağımız parayı da söyledi. 120 Libya dinan 
diye. Allah var, iyi para 
dedik biz de. Lakin Libya'ya geldikten sonra 
patronun ağzı değişti, 
Türkiye'de konuşulaniar memlekette kalır, diyerek bizimle yeni bir 
anlaşma yapmak mecburiyetinde kaldı. Nitekim yaptı da. Dedik ya, 
imzaladığımız yazı arapça. Biz de arapça bilmi- 
yok. Adam da bundan 
istifade ederek 120 ye- 


rine 80 yazmış. Biz durumu Libya devletine 
bildirdik. ONlar garışmıyor. Türkiye'ye bakanlıklara yazdık, yine 
bir çare yok. Diyeceğim, yazın da kimse simsarlâra kanıp buralara 
gelmesin..." 


Günümüz Türkiye'sinden bir ses bu, kulak 
vermek gerek. Daha da 
beter olanı var elbet. 
Buna karşılık ilgili ba- 


kanlıklar ne yapıyor dersiniz? Öğrendiğimiz kadarıyla söyleyelim. İlgili 
bakanlıklar, hem işçi isteyen, işgücü satınalan 
ülkelerle, hem de Türkiyeli işçileri Fizan'a götürüp beleş çalıştıranlarla başa çıkamayacağını anlamış olacaklar 
ki, OPEC gibi bir örgütün peşindeler şu sıra. 
Ne diyelim, umut dünyası bu. Petrol üreten 


ülkeler OPEC vasıtasıyla 
bir denge sağlamışlar elbet, bakalım "işgücü ihraç eden" ülkeler böyle 
bir başarıya ulaşacak 
mı? Yoksa bütün umutlar gibi CHP'lilerin bu 
umudu da suya mı düşecek? 


LİBYA'DA ÇALI- 
ŞAN BİR TÜRKİ- 
YELİ IŞÇİ 


Örgütsüz halk 
güçsüzdür 


Kırbaşı Nahiyesinden GÖREV 
emekçilerine sevgi dolu selamlar. 
Arkadaşlar, ben nahiyemizde Türkiye İşçi Partisi'ni destekleyen gençlerden biriyim. Nahiyemizin yüzde 
75'i CHP'lidir. CHP'liler bir halk 
Ülkücüler - de “Ülkü 


odası açtılar. 
Köy Derneği açtilar. 


göikücüler konuşmaya, tartışma- 
ya yanaşmıyorlar. CHP'liler ise Türkiye İşçi Partisi'ni bilmeden, anlamadan bana karşı çıkıyorlar. Benim 
TİP'i savunmam karşısında doğru 
dürüst cevap bile vermiyorlar. Önyargı ile hareket ederek tartışmaları 


kesiyorlar. 


Nahiyemizden Çayırhan Kömür 
Ocağına 80 işçi gider. Ben de gitmek istemiştim. O zaman MC hükümeti vardi. Beni TİP sempatizanı di- 


ye müdüre ve sarı sendikaya bildirmişlerdi, bu yüzden işe giremedim. 
Şimdi de CHP hükümetinin zamanı. 
Aynı uygulama devam ediyor. Ama 
işsiz de olsam, aç da kalsam yılmayacağım. Mücadeleye devam edeceğim. Ta sonuna kadar! 


Babam çoban, ben, ağabeyim işsiziz. Evliyiz, sekiz nüfusumuz var. 


Bir dönüm toprak yok. İşte verdiği. 
miz mücadele, Türkiye İşçi Partisi" 
nin verdiği mücadele, sonunda bizim ve bizden sonraki nesillerin sömürüsüz, eşit ve demokratik bir düzende yaşamamızı sağlayacak. 
Dilimin döndüğü kadarıyla bun- 


ları yazdım. Satırlarıma son verir- 


DÜR! 


ken, tüm emekçilerimize selamlar. 
Başarılar dilerim. 
ÖRGÜTSÜZ HALK GÜÇSÜZ- 


Ak pamuğun kara yazgısı 


"İki yılda herşeye yüzde 
yüz zam gelirken bizim 
pamuğa yüzde 
25 zam oldu” 


— Bekir arkadaş, kilo- 
su kaçtan satıyorsun pamuğu? 

— Ben Tariş'e ortak 
değilim tüccara 13 liradan sattık gitti... 

— Sonra? 

— Sonra baktık, zam 
geldi tekrardan: 14.50'ye 
çıktı. 

— Tariş'e ortak olsaydın?.. , 
— Tariş'e ortak olsayım, 13 liradan sattığım 
pamuğun 150 kuruşluk 
zammını alabilirdim. 


yi 3” 
GÖREV muhabiri tarlada çilekeş p; 


— Demek ki Tariş'e 
ortak olmak tüm sorunlarmı çözecekti... 

— Nerdee..Tariş'e ortak olmak üreticinin tüm 
sorunlarını çözecek olsa, 
herkes bir yere ortak olur. 
Türkiye kurtulur. Benim 
30 dönüm toprağım var, 
bir de çoluk çocuk tüm 
aile yaşıyoruz, bir de 
traktör var. Bunların hepsi boşa birer yatırımdır. 
Yani burada, pamuk fiyatlarının düşük olduğunu söylemek istiyorum. 


amuk işçileri ile konuşuyor. 


— Peki, şöyle yapsanız olmaz mı? Her küçük 
toprağı olanın tarım aletleri olacağına, köyde bir 
kooperatif kurulsa. Kooperatifin ortak mülkiyetinde traktör, mivzer, diskara: gibi üretim araçları 
olsa, belli zamanlarda, sira ile ekim yapilsa... Ayrıca ürünün pazarlanması» 
nı da kooperatif yapsa... 


— Çok iyi olur... Örneğin bizim Ahmetli köyü 200 hanelik. 60 trak- 


tör var. Kendi işimizi 
yaptıktan sonra onca 
traktör boş duruyor. Dediğiniz gibi olsa, tüm köyün işini 20 traktör göür. Köylü de traktör ve 
öteki aletlere yatırdığı 
parayı başka türlü kullanır, değerlendirir. 
GÖREV Gazetesi- 

ne söylemek istediğiniz 
başka bir şey var mı? 

— Var. Pamuğun bu 
fiyatı çok 
yandan cebimize giriyor, 
öte yândan çıkıyor. Bu 
pahalılığa göre bu fiyat 
çok az. Şu iki üç yıl içinde her şeye yüzde yüz 
zam gelirken, bizim pamuğa yüzde 25 geldi. 

— Yani pamuk fiyatlarının daha yüksek ol- 


masını İstiyorsunuz. 


— Yalnız onu değil! 
Aslında, bir fabrikada işçi olmak istiyorum. İşçilik her bakımdan dahâ 
iyi: Çocuklarımı bir sana- 


> ta vereceğim. Çünkü 30 


dönümlük tarlaya biz şim- 


di geçinemiyoruz. Yarın 
onlar nasil geçinecek? 


Kış geldi ama d 
hala gübre bulamıyor 


İçinde olduğumuz bu 
aylar ve günler çiftçiler 
için önemli günler ve aylardır. Kar düşmeden, kış 
bastırmadan kışlık buğdayların ekildiği, ekimin 
yapıldığı günlerdir bugünler. Bu günler özellikle 
birkaç dönüm toprağa sahip dar gelirli çiftçiler 
için ölüm kalım günleri 
olmaktadır. 

Ellerindeki toprak birkaç dönüm olduğu için, 
bu topraklar nadasa birakılmıyor. Doğallıkla dinlendirilmeye bırakılmayan toprağın verimi yıllar 
geçtikçe daha da düşmektedir.Toprağın verimini 
belli bir düzeyde tutmak 
için başvurulacak tek yol 
toprağın gübrelendirilmesidir. Ama gübreyi bulmakda o kadar kolay bir 
iş değil. Zamanında bulmak, ekimle birlikte top- 


rağı (ogübrelemek, ha 
denildiği zaman olanaklı 
olmuyor. 

Bu konuda Görev gazetesi adına Diyarbakır Bismil ilçesinde çiftçilerle 
röportaj yapıldı. Çiftçiler 


sorunlarını dile getirdiler. 


Mecit Ekin şöyle diyor: 
"Biz birkaç dönüm toprağa sahibiz. Doğal olarak toprağımızda fazlalaşma diye birşey sözkonusu değil. Ama hızla artan bir nüfus var ilçemizde. Hayat pahalılığı çekilmez bir durum aldi. 
Bu ağır şartlar altında 
tek .umudumuz toprak. 
Topraktan başka bir geçim aracımız yok. Gel 
gör ki, gübre aslanın ağzında. Paranla birkaç kilo gübre bulmak için çalmadık kapı, yalvarmadık 
memur ve toprak ağası 
yoktur. 


Bismil'in yüzü aşkın 
köy ve mezrası var. Genellikle toprak ağalarının 
dışında her ailenin otuz 
kırk dönüm toprağı var. 
Bu miktar içinde beş yüz 
kilo gübre veriliyor. Bir 
ailenin bu -kadar gübreyi 
alması haftaları alıyor. 
Yüz köyü aşkın böyle bir 
ilçede tüm ailelerin zamanında gübre alması olanaklı değildir. 


Gübre satış ve dağıtım 
yerlerine gittiğimizde de 
bakıyoruz ağalar bizim 
gibi dışarda sıra beklemiyorlar. Rahat koltuklarda 
oturup günün keyfini oradaki görevlilerle birlikte 
çıkarmaya çalışıyorlar. 

Ama bu zorluklara rağmen inançlıyız. Çark bizden yana işliyor. Gür ve 
bol verimli başaklar hepimizin olacak." 


wi 


gulu 


İdil Mardin İlimizin bir ilçesi. Doğu ve Güneydoğu'daki 
birçok ilçe gibi devlet hizmetinin irülmediği bir ilçemiz. İdil ilçesinin 75'i aşkm 
köyü var. İdil ilçesi emekçilerinin birçok sorunları ve, talepleri var. Okul, hastahane, 
yol, su, benzeri sorunların giderilmesi için bugüne kadar 
hiçbir girişim yapılmamış ve 
yapılmak istenmemiş. Gelmiş 
geçmiş iktidarlar hep aynı politika ve yöntemleri uygulayagelmişlerdir. Burjuva parti ve 
politikacıları diğer ilçelerde 
olduğu gibi bu ilçeye de an- 
“cak seçimden seçime uğramışlar. Uğradıklarında da hep 
aynı demagoji kullanılmış. 
“İlçenize ve köylerinize okul, 
hastahane, yol ve su getirecegiz." 

Yetmişbeşi aşkm köye 
sahip bu ilçemizde doktor 
yok. Sağlık ocağı yok. Ezca- 
ne yok. İlçe merkezinde ve 
köylerinde. yeterince okul 
yok. Var olan da yeterince 
öğretmen yok. Köylerin yolu 
yok. En basit bir ilaç il merkezi veya yakın ilçelerden temin edilmektedir. Yaşamlarıyla başbaşa bırakılmış geniş 
emekçi yığınları. Günümüzün 
varolan olanaklarından yoksun bir ilçe. Çağ dışı bir yaşam kendilerine reva görülmüş. Oy deposu ve insan ola- 


75'den fazla köyü 

olan İdil ilçesinde 
doktor ve 

sağlık ocağı yok . 


rak varlıkları sadece seçim döneminde anımsanmış. Bunun 
dışında hiç anımsanmamış ve 
anımsanmak istenmemiş bir 
ilçe ve ilçenin geniş emekçi 
yığınları. 

Ancak bu ilçenin sorunlarını diğer il, ilçelerin emekçilerinin sorunlarıyla birlikte 
Türkiye İşçi Partisi dile getirmiş ve kamuoyuna maletmiş. 
TİP 1965 seçimlerinde parla“ 
mentoya milletvekili sokarak 
ve grup kurarak hem parlamento dışı ve hem de parlamento içi bir muhalefet oluşturarak o güne kadar hiç konuşulmayan ve dile getirilmeyen yörenin şorunlarını kamuoyuna maletmiştir. 

Mahalli seçimlerde belediye 
başkanı bağımsız seçilmiş. 
Halktan yana bir başkan. 
Belediye su sorununu çözememiş. Çözmesi olanak dışı. 
İlçeye çeşme suyunun gelmesi para gerektirir. Su şebekesinin yapılması devletin olanakları ile olabilecek bir iş. 
Belediyenin olanaklarını aşan 
bir iş, 

İlçenin ve ilçe emekçilerinin 
sorunları bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da 
mevcut yapı içinde çözümlenmez. Çözümlenemez. Ancak 
bu sorunlar geniş emekçi yıgınların işçi sınıfıyla olan iktidarlarında çözümlenir, 


“ Torbalı'dan 


Torbalı fidanlık işçileri. 


Mardin'in Derik || soruyor: “Hırsızlık mi 


ilçesine selam 
Torbalı" da Mardin” li pamuk işçileriyle söyleşi 


Nerelisiniz? 

Mardinliyiz 

Neresinden? 

Derik ilçesi, Kızıl köyü. 

— “Torbalı'ya çalışmaya mevsimlik işçi ola 
rak mı geliyorsunuz? 

Evet, mevsimlik. 

“ Neden kendi köyünüzde çalışmıyorsunuz? Arazi mi yok? 

-~ Arazi olmaz mı? Tam 38 bin dönüm arazisi var köyün. Tümü dört kişinin. 

Kaça topluyorsunuz kilosunu pamuğun? 

225 kuruş, 250 kuruş... Ayrıca dayıbaşımız var. Yani bize iş bulan birisi. O da 40-50 
kuruşunu alır. m 

Biz yedi kişilik bir aileyiz. İş bitince Mardin'e gitmeye kalksak, kazandığımız para ancak 
yol parası olur. O yüzden, burada kalmayı düşünüyoruz. Bir gecekondu gibi bir şey yapmak istiyoruz burada. Bir takım adamlar, bu işlerin 
patronları bize ev yaptırtmıyorlar. Bu gidişle bu 
kış açıkta kalacağız. 

- Seçimlerde oyunuzu hangi partiye vermiştiniz? 

- Mertçe söyleyelim. CHP'ye vermiştik. 

- Sonuçtan memnuz değil misiniz? 

Değiliz. Bizim dertlerimizle onlar da ilgilenmedi. Toprak reformu dediler o da boşa çıktı. İnsanca, hakça düzen dediler, gurbet ellerinde hayvan yerine konulduk, ezildik! 

-— Ezilmekten, sömürülmekten bir kurtuluş 
yok mu peki? 

— Olmaz mı? Var da, biz geç gördük kurtuluş yolunu. Önümüzdeki seçimlerde oyumuzu 
Türkiye İşçi Partisi'ne vereceğiz. Bizden selam 
yazın Mardin'e. Mardinli kardeşlerimizin de bütün doğuluların da oylarını Türkiye İşçi Partisi'ne vermesini İsteriz. 


Bizim çocuklarımız 
ve dünya çocuk yılı 


Bizim çocuklarımız, dünyanın en eski ve tek çocuk 
bayramına sahiptir. 54 yıl önce genç Türkiye Cumhuriyeti Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kabul etmiştir. Ama ne olmuştur o günden bu yana yılda bir 
gin bayramlarda elleri bayraklı, çocukları bayram 
alanlarında: toplamaktan öte ne yapılmıştır. Türkiye 
çocuk ölümlerinin en yüksek olduğu ülkelerden biri 
olma özelliğini sürdürmektedir. 


Evet 1979 dünya çocuklar günü yaklaşırken biz, en 
eski ve tek çocuk bayramlı ülke olarak, çocuklarına 
önem vermeyi başaramayan bir ülke olma özelliğini 
sürdürüyoruz. Bütün bunların yanında çocuklarımızı 
barışa, kardeşliğe, güzele, dostluğa yönelteceğimiz 
yede onların beyinlerini bir hapishaneye çeviriyoruz. 
Kan, barut, kin terör sunuyoruz onlara. 


Çocuklara sunabildiğimiz bugün böylesi, kara tab- - 


lolu bir gün. Onlara sunduğumuz yarın ise, bugünün 
benzeri olma özelliğini hergün sokaktaki terörle gösteriyor. Faşizmin saldırgan politikası bugün olduğu 
kadar yarın da çocuklar için büyük bir tehlike olarak 
ortada duruyor. 


yapalım?” 
Türkiye Işçi Partililer fidanlık 
işçileriyle konuştu. “© © © (© 


— Adiniz? 

— Süleyman Çelik. 

— Fidanlıkta çalışmaktan mumnun musun © 
Süleyman arkadaş? N 

— Üç aydır para alamıyoruz, gerisini siz dü- 


> Gerekçesi neymiş para alamayışınızın? 

— Ne bilelim? Para yok diyorlar, bir bakıyoruz burada çalışan memurlara para verilmiş, bize yok. 

Sendika temsilcisi arkadaş kim? 

Ben, Hüseyin Şen. 

Hangi sendikaya bağlısınız? 
“Türk-İş'e bağlı Tarım İş. £ 
Aylıkların ödenmemesine sendikanız ne 


- Sendikadan herhangi bir yetkili gelmedi. 
“Biz onları aradık, yakında paramızı alabileceğimizi söylediler. Aradan bir buçuk ay geçti, ge- 


-ne bir haber yok. 


— Başka bir girişimde bulunmadınız mı? 

— Orman Bakanlığı'na telgraf çektik, bir ses 
çıkmadı. Türk-İş Genel Başkanına mektup yazdik, ondan da bir haber yok. Bizi hiç düşünen 
yok. Zaten aldığımız para 110 lira, Cebimizde 
çay parası bile yok. Bedavaya kürek sallıyoruz. 
Herkes dilsiz. Soru soruyoruz, cevabı yok. Üç 
aydır açız. Bu sorunun cevabı nedir? Hırsızlık 
mi yapalım? 


Gültepe belediye 


başkanı CHP 


iktidarda olduğu 
halde ne yapıyor 


Bizler Doğuda ekonomik güçleri ellerinde - 


bulunduran ağanın zulüm ve baskısından kurtarmak için köyümüzü terk edip rahat bir yaşam sürdürelim diye köyümüzü bırakıp şehre 
geldik. Ekonomik gücümüz olmadığı için gecekondu semtinde oturmak mecburiyetindeyiz. 
Bizler ekonomik güçleri ellerinde bulunduranların siyasal baskılarını köyümüzde yaşadığımız için, şehirde de o baskıyı yaşamak istemiyorduk. 1973 seçimlerinde halk CHP'ye oy 
veriyordu, biz Gültepe Çoban Çeşme emekçileri de CHP'ye oy verdik. Yedisinden yetmişi- 
ne kadar, CHP belediye başkanının kazanması 
için çalıştık. 1973 seçimlerinde AP'ye büyük 
oy farkı atarak seçimi kazandı. CHP ile MSP 
bir koalisyon hükümeti kurmuş, kısa bir süre 
sonra bu koalisyon bozulmuş, MC hükümeti 


.kurulmuştu. Gültepe Belediye Başkanı MC hü- 


kümetinden yardım alamadığını belirtiyordu 
bu dört sene içinde. Gültepe Çoban Çeşme 
yöresinde iki büyük mahalle olan Hürriyet Mahallesi ve Namık Kemal mahallesi bulunmaktadır. Binlerce emekçi oturmaktadır bu iki 
mahallede. Bir emekçi ölse arabaların çıkması 
imkansızdır. Odun, kömür aldığımızda da araba 
çıkmadığı için ikinci bir 
kira vermek mecburiyetinde kalıyoruz. Çünkü 
eşek kiralayarak, odun 
ve kömürü evimize çıkarıyoruz. 


Halkçı 


olduğunu Éz 


ileri süren W 

belediyede ® 
emekçiler 
çamurla 
mücadele etmek 

zorundalar. » 


sakinlerinin içme suyu 
ihtiyacını karşılayan su 
kaynağı vardır. 

1977 seçimlerinde Aydın Erten şunu söylüyor- 


Halkçı belediyeden görünümler 


du: "MC döneminde yardım alamıyordum. Gültepe halkına yardım yapamadım. Çünkü Süleyman 
Demirel'den devrimciler 


ge 


adına yardım isteyemezdim." 

Biz emekçiler saym 
Erten'i belediye başkanı 
seçtik. Soruyoruz: "CHP 


Ekim devriminin 61. yılı kutlama 
cesi yapıldı 


£ 


iktidarda. Şimdi ne baha- 
ne bulup da Gültepe halkına hizmet üretmiyorsunuz? Sizin halkçı belediye anlayışmız bu mu?" 


Bunlar sayın halkçı 
belediye başkanımız Aydın Erten'in ürünüdür ve 
yine 73. sokağın büyük 
bir bölümünün halkın yardımı ile kamal işini tamamlamış olup ve 200 
metrelik bir kısmını kasten yapmamıştır. Nedeni 
ise 73. sokakta bir AP'li 
yurttaşm oturmasıdır. 


Yine Ordu caddesi üzerinde bulunan su deposunun etrafı açık olup, çocuk bahçesi haline getirilmiştir. Fakat çöp sorununa belediye tarafından 
çözüm getirilmediği için, 
bu çocuk bahçesi çöp yr 
ğm halindedir. Ve bu 
çöp yığınının 20 metre 
ilerisinde Ordu caddesi 


7 Kasım gecesi İstan- belirten bir konuşma belirleyen bir konuşma 
bul'da TİP Kadıköy İlçe yapmış, daha sonra söz yapmıştır. 

i- alan Genç Öncü Kadıköy 

Şube Başkanı Cengizhan Geceye koronun söy- 
Yücel, antifaşist, anti- lediği marşlarla ve aralaremperyalist mücadele da okunan şiirlerle 
i içinde gençliğin rolünü devam edilmiş, bu arada 


film seksiyonunun hazırladığı bir film gösterildikten sonra gece, hep bir 
ağızdan söylenen Enternasyonal marşıyla sona 
ermiştir. 
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Türkiye İşçi Partisi, emperyalizme, tekelci 
büyük sermayeye ve büyük toprak sahiplerine 
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A A MANE, g; 7 >A Aà LAA A karşı bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm için 
dk KA l) p7 mücadele ediyor. 
9 ARAM Türkiye İşçi Partisi, işçi sınıfı ile birlikte 


bütün kol ve kafa emekçilerini her türlü baskı 
ve sömürüden kurtarmak için mücadele ediyor. 
Türkiye İşçi Partisi, emperyalizme karşı 
ülkenin bağımsızlığını sağlama yolunda bütün 
yurtsever güçlerin birliğini sağlamak ; 
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İŞÇİLER, 


KÖYLÜLER, 
KADIN—ERKE 
TÜMEMEKÇİLER 
KURTULUŞ YOK 
TEK BAŞINA 
SOSYALİSTLER 
GÖREV BAŞINA 
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİNİN 


X4 
mücadelesini örgütleyerek, en geniş kitleleri 
demokrasi saflarında mücadeleye katmak ; 

Sömürüye dayalı kapitalist sisteme son vererek, bütün toplumu her türlü baskı ve sömürüden kurtarmak için mücadele ediyor. 


iSi SINIFININ ÖRGÜTLÜ 
POLİTİK GÜCÜDÜR. 
FAŞİZMİ YENECEK GÜÇ 

EMEKÇİ KİTLELERİN yi Jimi 


ÖRGÜTLÜ lara, kışkırtma ve saldırılara son verilmelidir, 
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İŞTE TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ'NİN 
SOMUT MÜCADELE HEDEFLERİ 


f 


Yasalardaki bütün antidemokratik hükümler kaldırılmalıdır. İşçi sınıfının örgütlenmesini; ülkemizin bilim, düşün, yazın; sanat, basın 
ve yayın yaşamını sürekli tehdit altında tutan 
Ceza Kanunundaki 141 ve 142. maddeler kaldırılmalıdır. 
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Beri > S dan kaldırılmalı, tüm çalışanlara birlikte sen- 
BİRLEŞİK GÜCÜDÜR. mmi ve piik özer tye olma olmağ 


sağlanmalıdır. 


rılmalıdır. Gizli oy - açık sayıma dayah referandum, yetkili sendikanın tespitinde tek yön- 


TÜRKİYE İŞÇİ 


BAĞIMSIZLIK P DEMOKRASİI SOSYALİZM İÇİN 


k bağımsızlık, demokrasi 
ve sosyalizm için 
mücadele ediyor 


Faşizme karşı bütün demokratik güçlerin * 


Bugünkü yapay işçimemur ayırımı orta- | 


Genel grev ve dayanışma grevi yasallaştı- | 


verene işçiyi dilediği gibi işten çıkarma olanağı veren yasa hükümleri iptal edilmelidir." 

Eşit işe eşit ücret kuralı kesin olarak uygulanmalı. Kadın ve çocuk işçilerin korunması için özel yasa hükümleri ve tedbirler alınmalıdır. 

Adaletsiz toprak dağılımı, topraksız ve az 
topraklı köylülerin yararlarına uygun olarak 
düzenlenmeli, ülke çapında köklü, demokratik 
bir toprak ve tarım reformu uygulanmalıdır. 

Emekçi halk yığınlarını ezen büyük sermaye tahakkümünün sarsılması, toplum hayatının 
tüm alanlarındaki etkinliğinin kırılması için 
büyük tekelci sermaye kuruluşları en sıkı biçimde denetlenmeli, büyük tekelci kuruluşlarla devlet işletmeleri arasındaki kamu fonlarının yağmalanmasına dayanan ortaklık ve işbirliğine son verilmelidir. Etkin bir vergi denetimi sağlanmalıdır. 


PARTİSİNE ÜYE OL! 


tem olarak kabul edilmelidir. 


SAFLARINDA YERİNİ AL! 


Türkiye İşçi 
Partisi 

yeni 

örgütler kuruyor 


Kurulduğu günden bu yana sürekli olarak örgütlenmesini geliştiren Türkiye İşçi Partisi, henüz örgütünün bulunmadığı il ve 
ilçelerde yeni örgütler kurma çabalarını yoğunlaştırdı. Özellikle 
işçi sınıfının yoğün bulunduğu sanayi şehirlerinde örgütlenmesini geliştiren TİP, şimdi kırsal alanda da örgütlenmesini tamamlamaya çalışıyor. 


Hızlanarak süren örgütlenme çalışmaları içinde geçtiğimiz 
haftalarda da yeni il ve ilçe örgütlerinin kuruluşları tamamlandı. 

Adıyaman ve Bilecik il örgütlerinden sonra Uşak il örgütü de 
bütün ilçeleriyle yeniden oluşturuldu. Bilecik il kuruluşu ile birlikte Merkez İlçe, Bozöyük, Pazaryeri, Söğüt, Gölpazarı, Osmaneli ilçe örgütleri de kuruldu. Tokat'ın Turhal ilçesi ve Uşak ilinin 
ilçelerinden sonra Elazığ il örgütünün kuruluşu da tamamlandı. 
Kasım ayı içinde Balıkesir ilinin Edremit ilçesi de kurularak Balikesir il örgütünün ilçelerinin örgütlenmesi yolunda bir adım daha atılmış oldu. 


“ Kuruluşu tamamlanan ve çalışmalarına başlayan Konya il 
örgütünden sonra, Kasım ayı içinde Sakarya ve Trabzon il 
örgütlerinin de kuruluşu yapıldı. 

TİP Genel Merkezinden yapılan açıklamada Kuruluş hazırlıkları devam eden birçok il ve ilçe örgütünün kuruluşlarının da 
önümüzdeki günler içinde, programlandığı şekilde yapılacağı bildirildi. 


Türkiye İşçi Partisi'nin işçi ve emekçi sınıfların hak ve çıkarları için; her türlü baskı ve sömürüye karşı yürüttüğü mücadele her göçen gün daha geniş kitlelerin TİP saflarında toplanmasını sağlıyor. İşçi sınıfımızın bilimsel sosyalist partisi Türkiye İşçi 
Partisi, bir yandan üye kazanma kampanyasını sürdürür, yeni 
üyeler kazanırken, bir yandan da yeni örgütler kuruyor. 


yeni yandaşlar 
kazanıyor 


Merkez Yönetim Kurulu karari ile açılan Üye Kazanma 
Kampanyası başarı ile sürüyor. “i 

İşçi sınıfı içinde ve emekçi kitleler arasında yeni üyeler, yeni yandaşlar kazanmak için TİP'in açtığı üye kazanma kampanyası geniş ilgi gördü. Partinin il, ilçe örgütleri ve çalışma ekipleri 
kampanyayı tespit edilen hedeflere ulaştırmak için bütün güçleriyle çalışıyor. Her türlü baskı ve sömürüye son verecek olan sosyalizme ulaşmak için yürütülen mücadelenin somut hedefleri etrafında daha geniş kitleler toplanıyor. 

Türkiye İşçi Partisi'nin mücadelesini durdurabilmek için 
emperyalizm, büyük burjuvazi ve toprak ağalarının kurdukları 
tuzaklar, yönelttikleri saldırılar bugüne kadar hep boşa çıktı. 
Türkiye İşçi Partisi üyelerini kırarak, öldürerek sindirmeye çalışan gerici büyük burjuvaziye en iyi cevabı gene işçiler, emekçiler 
verdiler. TİP'in üye kazanma kampanyasının başarısı bu anlamda 
emperyalizmin, sömürücü büyük sermeyenin suratına atılmış bir 
şamar oldu. 

Ülkenin bağımsızlığı için emperyalizme karşı verilen mücadele bütün yurtsever güçleri Türkiye İşçi Partisi etrafında topluyor. 

Emperyalizmle işbirliği yaparak ülkenin bütün zenginliklerini sömüren tekelci büyük sermayedarların egemenliğine karşı yürüttüğü mücadele bütün demokratik güçleri TİP'in mücadele hedefleri etrafında birleştiriyor. 

Topraksız ve az topraklı köylülerin; toprak ağalarının ve kapitalist pazarın baskı ve sömürüsü altındaki küçük üreticilerin 
hakları için yürütülen mücadele, geniş köylü yığınlarının işçi stnifi ile mücadele birliğini güçlendiriyor. 

İŞÇİLER, KÖYLÜLER, GENÇLER, MEMURLAR, TEK- 
NİK ELEMANLAR, ÖĞRETMENLER, GENÇLER, KÜÇÜK 
ESNAF VE ZANAATKARLAR TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 
SAFLARINDA TOPLANIYORLAR. TÜRKİYE İŞÇİ PARTİ- 
Sİ'NİN MÜCADELE HEDEFLERİ KİTLELERİ SARIYOR. 
KURTULUŞ HER GEÇEN GÜN BİRAZ DAHA YAKINLAŞI- 
YOR. il 


işçi sınıfının 
kurtuluşu 

için 

mücadele ediyor 


İşçi sınıfının bilimsel sosyalist partisi Türkiye İşçi 
Partisi yalnız işçilerin değil, aynı zamanda bütün kol ve 
kafa emekçilerinin de partisidir. Yoksul köylülerin, memurların, küçük esnaf ve zanaatkarların ; kısacası bütün 
emekçilerin her türlü baskı ve sömürüden kurtarılması 
için mücadele ediyor. Emperyalizm, tekelci büyük sermayedarlar ve toprak ağalarının kurduğu sömürü ağını 
parçalamak egemenliklerine son vermek için bütün 
emekçilerin birleşik mücadelesini örgütlemek için mücadele ediyor. 


Türkiye İşçi Partisi demokratik hak ve özgürlüklerin biricik tutarlı savunucusudur. Faşizmin tırmanışını 
durduracak; faşizmi tarihin karanlıklarına, bir daha 
hortlatmamak üzere gömecektir. İşçi ve emekçi kitlelerin demokratik hak ve özgürlüklerine yönelecek her türlü saldıriya kesin bir kararlılıkla karşı duran TİP, demokrasinin gelişmesi, özgürlüklerin sınırlarının genişletilmesi için amansız bir kavga veriyor. 


İşçi sınıfı kendisiyle birlikte toplumun bütün emekçi sınıf ve tabakalarını sömürüden kurtaracak sınıftır. 


Türkiye İşçi Partisi, işçi sınıfını partisidir. 


Türkiye İşçi Partisi, işçi sınıfının, yoksul köylülerin 
bütün kol ve kafa emekçilerinin partisidir. 


Lokavt yasaklanmalıdır. Toplu sözleşme 
ve grev hakkının kullanılmasını zorlaştıran, iş- 


Kadın 
emekçiler 
TiP 
saflarında 
toplanıyorlar 


Kadın işçiler ve emekçiler en güç koşullar altında, 
çift yanlı bir sömürü çarkı altında çalışıyorlar. Fabrikalarda, atölyelerde, tarlalarda çalışan kadınlar işçi olarak sömürülüyorlar. Ev işleri, çocukların bakımı, işten 
artan zamanlarda da kadının çalışmasını gerektiriyor. 
Bütün gün işyerinde nefes almadan çalışan kadınlar bir 
de evlerinde çalışmak zorundalar. Fabrikaların, işyerlerinin ve devletin çalışan kadınların çocuklarının bakımı için kreşler, çocuk yuvaları açması Türkiye İşçi 
Partisi'nin savunduğu, uğrunda mücadele ettiği temel 
hedeflerden biri. k i 


Hem işçi-emekçi olarak, hem de ev kadını-ana olarak toplumda özellikle korunması gereken kadınların 
hak ve çıkarları için'TİP'in mücadelesi, kadın emekçileri Parti saflarına topluyor. Türkiye İşçi Partisi saflarında erkek arkadaşlarıyla beraber omuz omuza mücadele 
eden kadın işçiler, emekçiler, ev kadınlarının sayısı 
günden güne artıyor. 


Kadınların sorunlarının işçi sınıfının mücadelesi 
içinde çözümleneceğini artık açıkça kavrıyorlar. “Eşit 
işe eşit ücret için, kreş ve çocuk bakım yuvaları için, 
doğum öncesi ve sonrası izinler için; kısacası çift yani 
sömürüye son vermek için Türkiye İşçi Partisi'nin saflarında toplanıyorlar. 


